
 
 

zaterdag 18 juni 2022 –  
Klooster Wittem 

 
Op zaterdag 30 oktober 2021 
organiseerde de Stichting 
Pelgrims-wegen & Voetpaden 
(SPV), samen met Klooster 
Wittem, een Dag van de 
Pelgrim. Het werd een dag ‘die 
naar meer smaakte’. Daarom 
is er in 2022 opnieuw een Dag 
van de Pelgrim, maar nu in 
juni, aan het begin van het 
‘pelgrimsseizoen’. 

 

Iedereen die van pelgrimeren houdt of interesse heeft,  
is van harte welkom! 

 

****** 
 
 

Programma 
 

Ochtend 
Vanaf 9.30 uur:  aankomst, inschrijving  
10.00 uur:  pelgrimswandeling van 8 à 10 km in de 

omgeving van  Wittem, o.l.v. de SPV; 
12.15 uur:  pelgrimsmaaltijd in de voormalige refter van 

het klooster; 
Vervolg: z.o.z. 
 



Middag 
 

13:00 uur:  
Pelgrimsmarkt met infotafels en korte presentaties van organisaties 
die zich bezighouden met pelgrimeren of het organiseren van 
pelgrimstochten. 
 

14.00 uur:  
minisymposium met hoofdspreker Ralf Bodelier 
Ralf Bodelier – geboren in Lemiers - is theoloog, 
filosoof en publicist. Hij schreef onder andere 
columns in het Financieel Dagblad en is 
regelmatig te horen als commentator op de radio. 
Hij maakte in 2021 een ‘omgekeerde kruistocht’, 
een wandeltocht van Jeruzalem naar Bouillon 
(grens Frankrijk-België), 4073 km in 315 dagen. 
 

15:30 uur: afsluiting met koffie/thee. 
 

****** 

Tijd en Plaats 
Zaterdag 18 juni 2022, 10.00-16.00 uur 
 

Klooster Wittem – ontmoetingsruimte Scala 
Wittemer Allee 34 
6286 AB Wittem 

 
Deelnamekosten 
€ 25,-, inclusief lunch en koffie/thee 
€ 20,- voor alleen wandeling en lunch;  
€ 5,- voor alleen het minisymposium 

 
Aanmelden 
Bij de receptie van Klooster Wittem, tel 043 4501741 of 
info@kloosterwittem.nl 


